
 

 

Op vakantie met: Gerard, Gerrit, Margriet, Gert, 
Annie en Marian. Begeleiding: Irene, Anneke, 

Marie-Louise en Maggie. 



 

 

 



 

 

Vrijdag 17 juni  
Vandaag gaan we er dan eindelijk op uit, met ons allen.  
Naar onze vakantie bestemming 
"Mooi Salland in Lemele" provincie Overijssel. 
 
We vertrekken rond 12:30 uur vanuit Arnhem. 
 
Marian en Gérard zijn ingestapt en de reis gaat verder naar Apeldoorn 
om Gert en Margriet op te halen. 
 

Netjes op tijd in Apeldoorn 13:28 uur maar dan raakt Irene de weg kwijt! 
 

 

Even bij het benzinestation de weg vragen. 
Gevonden..... en Gert en Margriet stappen in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rond 3 uur zijn wij aangekomen op de Imminkhoeve in Lemele. 
 
Gerrit is gebracht door zijn privé chauffeur. 
Even alles uitpakken en de kamers bekijken. 
Irene heeft een grote pan tomatensoep gemaakt met heerlijk in de oven 
gebakken stokbrood met Franse kaas. Die ging er wel in, morgen maar 
eens boodschappen halen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Zaterdag 18 juni 
 
Na het gezamenlijke ontbijt in de buitenlucht gaan we op pad om 
boodschappen te doen voor de BBQ. Er zijn van allerlei lekkere dingen 
gekocht zoals; 
 
Ra ra, wie vindt wat lekker?? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Zondag 19 juni 
 
Op zondag gaan we uitrusten en het park verkennen. 
Het is een mooie dag om een stier te melken. 
 

 
Gerard laat remsporen achter met zijn ge-cross 
 
In Dedemsvaart bij hebben we bij "de Bolle" gegeten. 
 
Dit was een gezellig dorps eetcafé. 
 
 
 
 
 



 

 

Maandag 20 juni 
 
 
Brachten we een bezoek aan de Bio-Boerderij, die naast de 
Imminkhoeve lag! 
 
In de speeltuin kon je heerlijk schommelen en wippen. 
Of gewoon relaxen, zoals Marian hier doet. 
 

 
 

Vanavond eten we Pannenkoeken met spek en stroop. Smullen maar. 
 
 
 



 

 

 
 

Dinsdag 21 juni  
 
Hello Good bye…….    
 
Na het ontbijt vandaag de wisseling van de wacht. 
Maggie gaat naar huis en Marie Louise neemt haar waar. 
Even leek het erop dat Maggie hier moest blijven want de autosleutels 
waren zoek. 
Na een zoektocht van ons allen vond zij sleutels in haar jasje aan de 
kapstok (die ze ook bijna was vergeten) 

Good bye Maggie     

 

Hello Marie Louise, 
Leuk dat je er bent maar Hup, de bus in op naar de Weekmarkt in 
Ommen. 
Deze gezellige ouderwetse markt, maakt hongerig maar het weer lokte 
een ijsje uit. 
Heerlijk verfrissend. 

 
Lunchen. 



 

 

Gert had een idee, een patatje van Kwalitaria kon onze trek wel stillen tot 
het avondeten. 
 

Trotse Margriet met haar nieuwe outfit. 
Deze wilde zij na het passen niet meer uit doen. 
 
Of het al niet genoeg is geweest worden we ook nog eens getrakteerd 
op koffie met gebak. Aangeboden door Tendens Vakanties. 
 

 
 
 

 
Woensdag 22 juni 
 
Een drukke dag voor de boeg. 
Na het ontbijt gaan we naar de Lemele Esch waar we lekker koel 
genieten van de lunch en Gerrit zijn warme chocolademelk met 
slagroom, echt niet overslaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Rond de middag vertrekken we voor een bezoek aan  
 "de Orchideeën Hoeve". 
Binnen was het net als buiten een tropische temperatuur. Waar de 
Orchideeën, Flamingo's en vlinders graag vertoeven. 
 

 
 
 

 
En waar Gerard en Annie het niet konden laten om hun droom voor altijd 
vast te leggen. 
 
Om de middag af te sluiten heeft Marie-Loise een deal gesloten met 
Intratuin waar we soep, broodje en een drankje hebben genuttigd om 
vervolgens voldaan naar huis te gaan. 



 

 

 
 
Donderdag 23 juni 
 

 
 
 
 

 
De verrassing van Gert. 
Als ontbijt de lekkere chocolade taart van  
Gert op gesmikkeld en de rest van de  
overgebleven kwark taart. 
Een goede ondergrond voor de boottocht over  
de Vecht. 
 
Maar wat is hier gaande? 
Heeft Gert Irene ten huwelijk gevraagd? 
 

 Wie weet hierop het antwoord?? 
 
Na dit uurtje uitwaaien gaan we voor de laatste keer uit eten. 
 
 
Op het station in Dalfsen daar was het erg gezellig en hebben we mooie 
treinen voorbij zien komen. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Het is de laatste avond van onze reis en daar hoort een hapje en drankje 
bij. 
De diploma's worden uitgereikt en er wordt veel gelachen. 
 
 
 

Vrijdag 24 juni  
 
Annie, Marian, Gert, Margriet, Gérard en Gerrit worden langzaam wakker 
aan het Klapbrood ontbijt. 
Ondertussen worden al enkele koffers in het busje gezet voor het vertrek 
naar huis. 
Gerrit wordt om half 10 opgehaald door zijn begeleiding. 
 
Inmiddels is alles ingepakt en zit iedereen op zijn plek om vervolgens om 
10:10 uur Lemele te verlaten. 
Marie-Louise gaat op eigen gelegenheid naar Druten. 
We arriveren mooi op tijd op de carpoolplaats in Apeldoorn waar 
Margriet en Gert opgehaald worden. 
Dan rijden we door naar Arnhem waar Gérard, Margriet worden 
verwelkomd door familie. 
 

 
 
                             
 
 



 

 

Het is geen doei of dag. 
Maar een tot ziens 
met een glimlach! 

 
Allemaal bedankt voor de gezelligheid, jullie waren 

toppertjes. 
 

Groetjes van de reisbegeleiders 
Maggie, Irene, Marie Louise en Anneke 

 

 
 


